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BREDA FOREVER

In dit boek neemt het drietal Willem, Bo en Hanne
jullie mee naar Breda, een grote stad in de
Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Een stad waar het nog goed vertoeven is.
Willem, Bo en Hanne wonen en werken allen in de
stad Leiden. Ze zijn daar bevriend geraakt en
maken elk weekend een uitstap in hun stad.
Ditmaal gaan ze naar Breda en Den Bosch.



INLEIDING

Het drietal Willem, Bo en Hanne woont in Leiden.
De gezellige stad met de beroemde universiteit en 
plantentuin.
Ze hebben elk hun beroepsactiviteit tijdens de 
week en maken de weekends gezellig voor elkaar.

Hij werkt als bediende bij de stad.
Bo werkt in een winkelketen en Hanne is 
winkelbediende.
Bo heeft een klein huis afbetaald,
Hanne huurt een pand.
Het drietal vult de weekends samen in en ze maken
er een boeiende tijd van.
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Willem woont in Leiden in een klein pand.

Ditmaal gaan ze op ontdekkingstocht naar
Breda en Den Bosch.
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BREDA FOREVER
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DE BOUVIGNELAAN
DEN BOSCH
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BREDA FOREVER – INHOUDSTAFEL

BREDA
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DE GROTE MARKT
DE HAVERMARKT

GINNEKENSTRAAT

HET GINNEKEN

DE PRINSENKADE

VAN COOTHPLEIN
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Overzichtskaart Breda

©OpenStreetMap - Alle rechten voorbehouden.



       
          

        
    

          
   

       
     

          
      

     
     

      
         
   
         

  
     
        

       
      
       

        
   

         

        

In dit laatste kort avontuur gaat het drietal 
Willem, Bo en Hanne op verkenning in de grote 
stad Breda in de provincie Noord-Brabant. 
Ze maken je wegwijs in deze boeiende stad, die 
vooral voor fietsers populair is. 

Breda met brede fietspaden en brede lanen. 
Met gezellige binnenstraten en hoge gebouwen.
Waar je gezellig kan wandelen en fietsen in 
Valkenbergpark. Waar het aangenaam wandelen 
is in de binnenstraten, 
of je een drankje kan doen op de Grote Markt. 
Breda, steeds verrassend!
Breda, een belangrijke, boeiende en leuke stad in 
Noord-Brabant. 
Je kan er terecht voor een heerlijk weekendje weg, 
of gewoon een leuke dag door te brengen. 
Verdwalen en kuieren in de straten rondom de 
Grote Markt, koopjes doen of rondslenteren.

Een fietstocht doorheen deze boeiende stad, 
is eveneens de moeite waard.
Op de Grote Markt kan je terecht voor een lekker 
drankje en hapje erbij. 

BREDA

Rondom de Grote Markt vind je de bekende 
winkelstraten de Korte en Lange Brugstraat. 
(verderop vind je de Tolbrugstraat)



        
  

     

       
 

          
  

         
    

       
    
       

     
         

         
 

      
   

       
     

        

         
  

        
      

In deze winkelstraten tref je tal van leuke 
winkels aan met correcte prijzen, waar soms 
koopjes te doen zijn.

De sfeer in deze straten is typisch die van Breda, 
net als op de Grote Markt en de Havermarkt.

VALKENBERG PARK 

Breda heeft meer te bieden dan dit.

In Breda kan je elke dag een ander avontuur 
beleven, hier komt heel wat volk voorbij. 
Inwoners en toeristen kennen hier hun weg, 
sfeer en ambiance vooral 's avonds op de Grote 
Markt.

Het Valkenberg Park, waar je een leuke wandeling 
kan maken. 
Enkele standbeelden geven extra cachet aan dit 
groene park, je kan er wat cultuur opsnuiven.

Tot rust komen op enkele zitbanken, even 
genieten. Valkenberg Park is groot en divers.
Een boeiende fietstocht doorheen het 
park maakt de dag goed.

Op het einde van Valkenberg Park kom je  
uit op de Catharinastraat, vandaar kan je rustig 
wandelen of fietsen tot aan de Grote Markt. 
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Voor je de Grote Markt bereikt, kom je nog 
de Grote Kerk van Breda tegen.

 DE GROTE MARKT 
De zijstraten rondom de Grote Markt zijn vooral 
winkelstraten, 
maar de Sint-Janstraat herbergt enkele goede 
culinaire panden en pubs.

Je vindt er ook de Sint-Antoniuskathedraal 
terug.

Waaronder Pub 'REBEL YELL Breda' (80s 90s 
music, live bands). 
Culinair vind je er de 'Bühne Breda' (diner resto) en 
'Kurriebaas' (asian resto)  

Op de Grote Markt zelf vind je Pub-Café 'SamSam' 
en het koffiehuis 'Barista Café'.(oosterzijde)
Als eetgelegenheden vind je 'Het Voske' 
en 'De Boterhal'.(westerzijde)

verder vind je ook veel kledingwinkels terug in 
deze straat. 
De Lange Brugstraat gaat over in de Tolbrugstraat 
die naar de Tolbrug leidt.

In de winkelstraten rond de Grote Markt, de Korte 
en Langebrugstraat vind je winkels terug 
Een ambachtelijke groenten- en fruitwinkel vind je 
in de Lange Brugstraat 38 ('Wout & Co'),
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Valkenberg Park 
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De Grote Markt 
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 DE HAVERMARKT 
Vanaf 'Valkenberg Park' kan je via de 
Catharinastraat en Reigerstraat (altijd rechtdoor) 
de Havermarkt bereiken. 
De Havermarkt is een grote markt waar je tal van 
horecapanden met een sjiek buitenterras aantreft.

Verderop voorbij de Havermarkt vind je een 
danscafé ('De Dokter Breda') 
dat tijdens het weekend veel volk herbergt.

Een uitlaatklep voor diegenen die even de benen 
willen losgooien! 
Tot in de vroege uurtjes. 

De Havermarkt, een plek waar mensen genieten 
van mooi weer en een lekkere drank. 

Café 'Corenmaet' en Café 'Bruxelles' om er twee 
op te noemen. 
Bij zonnig weer vertoeft hier veel volk om van een 
drankje te genieten. 
Hier heerst een aparte sfeer, je kan er lekker 
ontspannen.



       
 

        
 

         

        
      
        

       
          

         
         
 
        

          

         
        
          

 
       

       
        

   
            

 
        

De Havermarkt 
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Een dagje Breda is altijd leuk! 

Gezellig een drankje doen 
op de Grote Markt of de Havermarkt. 

De talrijke marktkraampjes verkennen  
op de Grote Markt. 

Een wandeling 
of fietstocht door Valkenberg Park. 

Relaxen en ontspannen 

Fijn om in Breda te zijn.



         

     

    
       

  
      

       
       

         

         

       
      

         
   

        
      

   

       
   

        

 DE PRINSENKADE 

Vanaf de Havermarkt kan je je weg vervolgen via 
de Vismarktstraat, zo kom je terecht op de 
Vismarkt. 
Links vind je hier langs de rivier de 'Nieuwe Mark' 
de Haven, die enkele pubs, koffiehuizen en 
restaurants herbergt. 'Dok 19 Breda' heeft een 
buitenterras langs het water.
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Als je via de Hoge Brug de rivier oversteekt, 
kom je op de prachtige Prinsenkade terecht. 
Hier vind je enkele cafés en een tweetal 
restaurants. 
Aan de rechterzijde van de Hoge Brug vind je het 
restaurant 'Loempiakraam' terug. 
Vanaf de Hoge Brug kan je het 'Spanjaardsgat' 
bewonderen.
De Prinsenkade telt enkele authentieke cafés  
waar je gezellig een biertje of drankje kan drinken. 
De bediening is er vriendelijk en authentiek 
Nederlands. 
De Prinsenkade is een boeiende plek 
die tot de verbeelding spreekt. 
Je kan er wandelen langs het water, 
of een drankje degusteren in één van de talrijke 
cafés.



 
       

         
 

      
       
       

     
     

     
     

      
           

 

      
       
       

      
       
        

 
        

      
        

   
         

        

 GINNEKENSTRAAT 

Kleding- en schoenwinkels vind je hier voldoende, 
enkele koffiehuizen en restaurants vind je meer 
zuidelijk op het einde van de Ginnekenstraat. 
Het is een lange straat waar je wel wat kan 
ontdekken.
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Vele panden hebben een buitenterras waar je 
plaats kan nemen bij goed weer. 
Je kan er rustig genieten van de mooie omgeving. 
Ideaal als fietsroute langs het water. 
Zonnig weer maakt een dag op de Prinsenkade 
zeker tot een succes! 
Er valt altijd wat te beleven. 

De Ginnekenstraat is een drukke winkelstraat in 
Breda die naar het zuiden toe 
naar het bekende 'Van Coothplein' leidt. 
Talrijke winkelketens maar ook zelfstandige zaken 
hebben hier een thuis met betaalbare prijzen. 
Hoe kom je in deze straat: 
De Grote Markt zuidelijk volgen, de Halstraat door, 
rechtsaf aan de Houtmarkt, daarna eerste straat 
links vind je de Ginnekenstraat.
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Zo komen we aan het Van Coothplein. 
Op het einde van de Ginnekenstraat neem je 
rechtsaf. 
Het 'Van Coothplein' is een bekend plein met twee 
Italiaanse restaurants  
en talrijke horecapanden waar je op het grote 
buitenterras kan genieten. 
Rond het plein vind je ijssalon Frezzo Breda en 
Café Belgique. 
Eén van de bekende Italiaanse restaurants is 
'BarLucca'. 
Ten zuiden van het Van Coothplein vind je de 
'Nieuwe Ginnekenstraat'. 
Je vindt er onder meer Bakkerij Van Thillo en een 
italiaans restaurant terug. 
Verderop zuidelijk (over de rivier de Mark) gaat de 
straat over in de Wilhelminastraat 
en de Ginnekenweg. 
In de Wilhelminastraat vind je 'Kunsthuis Breda' 
(Wilhelminastraat 11) terug. 
De Ginnekenweg loopt enorm lang naar het zuiden 
door en herbergt een tiental restaurants 
waaronder: 
Broodjeszaak Super Sandwich 
Mr. Sushi & Miss Wok (Sushi) 
Gusti Breda (lunch) 
Restaurant Zuyd 
Eethuis Moksie Djarie

VAN COOTHPLEIN
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Restaurant 'Il Bandito' 
New York Pizza 
De Ginnekenweg loopt verder zuidelijk door voorbij 
de hoofdwegen Franklin Rooseveltlaan en de 
Johan Willem Frisolaan. 
Je vindt er nog enkele cafés terug voor je de 
beroemde Ginnekenmarkt bereikt 
aan de Duivelsbruglaan.
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Het Ginneken 

De wijk Ginneken is gelegen in het zuiden 
van Breda. 
Je kan er gezellig winkelen of een hapje eten. 
Er wonen zo'n 5500 mensen. 
Modewinkels, kunstwinkels, je vindt het hier 
allemaal. 

Bekend is de Ginnekenmarkt, waar je op een 
terras met een drankje kan ontspannen. 
Een groot plein met cafés en terrassen. 
Geliefd bij inwoners en toeristen. 
Breda is bekend vanwege het Ginneken.



 
 

Ginnekenweg 

Van Coothplein 
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BOUVIGNELAAN 

Als je de Duivelsbruglaan in westelijke richting 
volgt, steek je de Duivelsbrug over met zicht op de 
rivier 'de Mark'. 
Verderop kan je linksaf de Bouvignelaan 
terugvinden, met op de linkerzijde een restaurant 
en verderop het gekende landgoed Bouvigne. 

Zo kwam de boeiende tocht van het drietal Willem, 
Bo en Hanne in Breda tot een goed einde.

DEN BOSCH 
Den Bosch ('s-Hertogenbosch) is gekend als 
universiteitsstad met tal van opleidingen. 
Het is de hoofdstad van de Nederlandse provincie 
Noord-Brabant. 
Ze ligt aan vier rivieren: de Maas, de Aa, de 
Dommel en de Dieze. 
Boeiende bezienswaardigheden: 
de Sint-Janskathedraal, het Jheronimus Bosch Art 
Center, het Museumkwartier, 
de Parade, de Brabanthallen, het stadhuis en de 
Binnendieze. 
Het drietal zou de Sint-Janskathedraal, de Parade, 
het stadhuis en de Binnendieze bezoeken. 
Voldoende om de dag te vullen. 
De meiden amuseerden zich onderweg, Willem 
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LAATSTE DAG IN BREDA 

was geboeid door deze stad. 
Je kan ook een boottocht maken op de rivier de 
Binnendieze. 
In een fluisterboot over de rivier de Binnendieze, 
van 1 april tem 31 oktober. 
Den Bosch heeft veel te bieden, je kan er een 
heel weekend vertoeven om alles gezien te 
hebben. 
's Avonds rond zeven uur keerden ze terug naar 
Breda, waar ze een laatste hotelnacht door 
zouden brengen.  

Op de laatste zonnige dag in Breda maakten ze 
nog een wandeling op de Grote Markt 
en op de middag gingen ze een pasta eten aan het 
bekende Van Coothplein. 
Ze genoten van hun laatste uren in Breda, 
nog even de sfeer opsnuiven in deze stad. 
Op de middag was er een pastadiner gepland aan 
het Van Coothplein. 
Het drietal dineerde heerlijk, een laatste verrassing 
voor ze Breda zouden verlaten. 
Ze genoten van de maaltijd, vooral de meiden 
hadden honger. 
Willem was tevreden met dit voortreffelijk maal. 
Ze betaalden en verlieten het restaurant en 
vervolgden hun weg terug richting binnenstad 
Breda.
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Nog even kuieren door Valkenbergpark,  
er was veel volk van de partij. 
Daarna een korte wandeling richting treinstation. 
Ze wuifden Breda uit. 

De trein bracht hen vanaf Breda terug richting 
Leiden, hun woonplek. 
Waar gaan we volgend jaar heen met vakantie? 
Naar Breda! (en Den Bosch) 
Willem en de meiden zagen het positief in. 
"Gaan we verdwalen in Valkenberg Park?" grapte 
Bo. 
"Nee joh, we verdwalen heus niet in het park!" 
lachte Hanne. 
Willem kon een lach niet onderdrukken en 
antwoordde: 
"Zo groot is het park nu ook weer niet." 

Breda!  
Altijd verrassend!  

Leuk om er tijd door te brengen.


